
 Vào tháng 4 năm 1975, sau cuộc chiến Nam-Bắc Việt Nam đã khiến 
một số dân miền Nam phải rời xa quê hương đến những quốc gia tự 
do để tìm một cuộc sống mới. Trong nơi tạm trú ở trại lính Camp 
Pendleton thuộc tiểu bang California được dựng lên cho 75,000 người 
tỵ nạn Việt Nam, một Liên Đoàn Hướng Đạo (LĐHĐ) mang tên Lạc 
Việt được khởi xướng bởi Trưởng Trương Trọng Trác với mục đích 
giúp ích những người tỵ nạn trong cuộc sống mới. Trong số trưởng 
sinh hoạt với LĐ Lạc Việt có Tr.  Nguyễn Đoàn, Nguyễn Bôn , Nguyễn 
° ế ° anh, và Lê Minh Lý, đã tiếp tục xây dựng phong trào HĐ Việt 
Nam Hải Ngoại sau khi trại tỵ nạn tạm trú đóng cửa vì tất cả đã được 
bảo lãnh từ dân Mỹ, các hội đoàn và nhà thờ. 

 Vào tháng 2 năm 1976, hai Trưởng, Nguyễn ° ế ° anh, và Lê Minh 
Lý, cùng với các huynh trưởng khác đã hội họp và từ đó Kha Đoàn 
Hướng Việt được thành lập vào tháng 4 năm 1976 dưới sự lãnh đạo 
của Kha Trưởng Lê Văn Lân và Kha Phó Nguyễn ° ế ° anh, cùng 
các trưởng  Lê Minh Lý, Đỗ Hữu Tâm và Nguyễn Văn Lượm. Vào 
thời gian này, Kha Đoàn Hướng Việt ghi danh số 304 (Explorer Post 
304) với BSA, đánh dấu ngày mất miền Nam và di tản của người Việt 
Nam, với hơn 50 Hướng Đạo Sinh Nam và Nữ sinh hoạt. Vì không 
có chương trình đẳng cấp để lấy 
Đại Bàng, Kha Sinh chỉ sinh hoạt 
với tính cách thi đua trò chơi, văn 
nghệ và kỹ năng HĐ tại công viên 
La Palma ở thành phố Anaheim. 
 Vào cuối tháng 9 năm 1978, Kha 
Đoàn Hướng Việt có ý định thành 
lập Tráng Đoàn Hướng Việt, nhưng 
không như dự đoán của Kha Sinh, 

các huynh trưởng quyết định ngưng sinh hoạt của Kha Đoàn vì lý do bận rộn 
từ học vấn đến việc làm, phương tiện di chuyển và cuộc sống chưa được ổn 
định trên đất Mỹ. Trong sự đau buồn và luyến tiếc của các HĐS, một số Kha 
Sinh vẫn giữ sinh hoạt vài tuần kế tiếp nhưng không có người lãnh đạo. 

Đầu năm 1979, một số Kha Sinh cư ngụ ở Santa Ana và Orange với sự cố vấn 
của Tr. Lê Minh Lý và Đỗ Hữu Tâm đã tổ chức sinh hoạt và thành lập Kha Đoàn 
Chi Lăng. Các HĐS cư ngụ ở Anaheim, Fullerton và Garden Grove họp nhóm 
và sinh hoạt với Tr. Nguyễn ° ế ° anh. Nhóm này đã tổ chức đi trại vài lần và 
tiếp tục họp ở La Palma Park khoảng nửa năm. Nhóm chọn tên Lửa Việt nhưng 
chưa ghi danh với BSA vì thời hạn ghi danh của kha sinh trong Kha Đoàn 
Hướng Việt vẫn còn hiệu lực tới tháng 7 năm 1979. Vì hoàn cảnh gia đình, học 

Camp Pendleton Đoàn Lạc Việt

Cờ Kha Đoàn Hướng 
Việt Post 304
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vấn, thiếu thốn về phương tiện di chuyển, cũng như không 
kiếm được Trưởng, các HĐS trong nhóm Lửa Việt lại ngưng 
hoạt động một lần nữa vào khoảng tháng 3 năm 1979. Trong 
khoảng thời gian này có một số HĐS gia nhập Kha Đoàn 
Chi Lăng và một số vì không có phương tiện nên họp nhóm 
nhưng không được thường xuyên. Trong khoảng một năm, 
các anh em sinh hoạt rải rác và không có sự lãnh đạo của 
một Trưởng nào. 

 Vào mùa Xuân 1980, Tr. Hạ Quốc Khiêm, lúc đó là 
Kha Sinh, tình cờ gặp Tr. Cường và anh Nam tại Fullerton 
College (một thanh niên trẻ nhưng thích sinh hoạt cộng 
đồng) và trong lúc nói chuyện đã dẫn đưa đến chuyện thành 
lập một nhóm HĐ. Trong thời gian đầu, Tr. Khiêm có liên 
lạc với các Kha Sinh như Hồ văn Quang, Tòng Chánh, 
Nguyễn Long, Nguyễn Bảy v.v... để bàn về việc thành lập 
một nhóm HĐ. Trong số anh em, có người học ở trường 
Fullerton High, Santiago và Anaheim High nên đã vận động 
giới thiệu về sinh hoạt HĐ với những học sinh ở các trường 
này. Điển hình nhất là Kha Sinh Chánh tại trường Trung 
Học Fullerton, Kha Sinh Quang tại Anaheim và Kha Sinh 
Bảy tại Santiago. Nhóm này sinh hoạt một thời gian và đã đi 
trại chung vài lần. Sau vài tháng, Tr. Cường xin nghỉ vì có gia 
đình qua Mỹ đoàn tụ. Kế tiếp đó, anh Nam cũng xin rút lui 
vì bận việc làm và học vấn. ×ế rồi nhóm không sinh hoạt 
thường xuyên nhưng vẫn tiếp tục tìm mọi cách để lập đoàn, 
một đoàn HĐ. Sau một thời gian, các HĐS Hạ Khiêm, Hồ Quang, Nguyễn Long, Tòng Chánh,  Nguyễn Bảy gặp 
mặt nhau và đưa ra kế hoạch.

 Bắt đầu từ tháng 6 năm 1980, nhóm trở lại sinh hoạt với một số Kha 
Sinh mới và cũ nhưng không có Trưởng. Vào tháng 8 năm 1980, nhóm mời 
được hai Trưởng Nguyễn Đoàn và Nguyễn Bôn ra sinh hoạt qua sự bàn giao 
với Trưởng Cường (hai Trưởng đã sinh hoạt với Kha Đoàn Hướng Việt vài 
tháng vào năm 1978 và trong thời gian này hai Trưởng đang sinh hoạt với 
Gia Đình Lạc Việt). Sau vài tuần, Kha Đoàn Trường Sơn được thành lập 
dưới sự lãnh đạo của Kha Đoàn Trưởng Nguyễn Bôn. Kha Đoàn Trường Sơn 
chính thức ghi danh với Boy Scouts of America (BSA) số đoàn Post 680 để 
đánh dấu buổi họp đầu tiên của nhóm vào tháng Sáu năm 1980.
 Trong những năm sinh hoạt từ 1980-1988, Kha Đoàn Trường Sơn 
phát triển rất mạnh; có lúc lên đến hơn 100 HĐS. Kha Đoàn Trường Sơn 
thành lập Tráng Đoàn Hoành Sơn và tiếp theo Ấu Đoàn Phù Đổng ra đời 
vào năm 1981 và ×iếu Đoàn Trường Sơn năm 1982. Từ đó, Kha Đoàn 
Trường Sơn trở thành Liên Đoàn Trường Sơn (LĐTS), dưới sự lãnh đạo 
của Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Bôn. LĐ vẫn tiếp tục sinh hoạt theo truyền 
thống Hướng Đạo Việt Nam và chỉ xử dụng tiếng Việt vì chưa thông hiểu 
ngôn ngữ tiếng Anh và chương trình đẳng cấp của hai Hội Hướng Đạo Hoa 
Kỳ Nam và Nữ. 

 Các LĐ ở Los Angeles, Orange và San Diego từng đi trại Liên Kết 
với nhau trong thời gian này. Một điểm đáng chú ý là LĐTS sinh hoạt, thăm 

Camp Pendleton HĐVN

Cờ Liên Đoàn Trường Sơn 
(đầu tiên)
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viếng và đi trại với tinh thần nối vòng tay lớn đến nhiều 
đoàn thể khác như Hội Sinh Viên, Gia Đình Phật Tử và 
×iếu Nhi ×ánh ×ể.

 Khoảng cuối năm 1988,  LĐTS ngưng sinh hoạt và 
không còn ghi danh với BSA trong năm 1989 nữa. Mặc dù 
không còn trưởng dìu dắt nhưng một số nhỏ đoàn sinh 
trong tuần Đề ×ám, Bàn Sơn và Tráng Hoành Sơn vẫn 
thường rủ nhau tụ họp mỗi cuối tuần, tự sinh hoạt lấy với 
nhiều hình thức khác nhau, vẫn thường xuyên tổ chức đi 
trại bay hoặc tham gia trại họp bạn với các Liên Đoàn bạn. 

 Cũng trong tinh thần đó vào mùa hè 1990, các anh 
chị em rủ nhau cùng tham dự Trại Họp Bạn ×ẳng Tiến 3 
tại San Jose, California. Trong những ngày sinh hoạt ở trại, 
một ý định nảy sinh “.. trở về sẽ cố gắng gây dựng đưa LĐTS 
hoạt động trở lại..”. 
 Rồi trên những đoạn đường xa lộ dài lăn bánh, tiếp 
tục thám du ngắm cảnh vùng San Francisco, Lake Tahoe và 
trở về lại Quận Cam, mọi người (Bình, ×ạnh, Bảy, Hùng, 
và Hội An) cùng với những mẫu chuyện vui bên đường đã 
có thảo luận rút tỉa và vạch ra một hướng đi mới.. Và những 
ngày tháng kế tiếp với sự trợ giúp của Tr. Nguyễn Tấn Đệ 
từ trên BSA Orange County Council, các anh em đã tiến 
tới với nhiều buổi họp, có rất nhiều anh chị (trưởng, tráng 
sinh) trở ra tham dự cũng như hỗ trợ. Lúc đó anh em chọn 

lấy lứa tuổi ×iếu Sinh (Nam) để bắt đầu tiến đến thành lập. Vào tháng 11 năm 1990, ×iếu Đoàn Trường Sơn 
được hình thành và ghi danh trở lại với số đoàn cũ 680 (BSA, Troop 680) dưới sự dìu dắt của ba trưởng Tr. Trần 
×ạnh, Tr. Phan Đức Hùng, và Tr. Phạm Hội An. Các trưởng trước đó (1980 – 1988) đều là Tráng Sinh và Kha 
Sinh của LĐTS. Cùng lúc Truong Son Charter Organization cũng được thành lập (Self-Chartered) để tự chịu trách 
nhiệm cho ×iếu Đoàn của mình thay vì nhờ vào những cơ sở khác. Công viên Elden Gillespie Park được chọn là 
nơi sinh hoạt cuối tuần, lúc đó là vào ngày Chủ Nhật sau này mới đổi qua ×ứ Bảy.  

Vào tháng Sáu năm 1991, có sự trở lại của Tr. Nguyễn Đoàn song song với nhiều HĐS mới xin ghi danh. 
Ngành Ấu Trường Sơn với số hiệu Pack 680 đã thành hình, Trường Sơn trở lại thành một Liên Đoàn.  Tr. Nguyễn 
Đoàn được tín nhiệm và trở thành Liên Đoàn Trưởng.

Trong những ngày tháng sinh hoạt sau đó, có nhiều gia đình mong muốn có thêm môi trường và cơ cấu 
cho các em nữ cùng sinh hoạt với các em nam trong một Liên Đoàn. Vào khoảng cuối năm 1993, chị Trần Hồng 
Bích là một phụ huynh trong LĐTS đã nhận lời đứng ra thành lập đoàn nữ. Sau đó Đoàn Nữ TS chính thức ghi 
danh với Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ Girl Scouts of United States of America (GSUSA) với danh số đoàn Troop 
2194.  Số 194 đánh dấu của tháng năm thành lập, ×áng Giêng năm 1994. Và số 2 ghi nhận sự khởi đầu thành lập 
một đoàn tối thiểu với hai trưởng. Cùng với trưởng Bích, có sự trợ giúp đắc lực của các trưởng: Tr. Nguyễn Liên 
Hương, Tr. Phạm Hội An, Tr. Nguyễn Đoàn, và đặc biệt Tr. Phạm Bá Hiền từ trên Girl Scouts Council.

Vào khoảng năm 1996 với đà phát triển mạnh, số Đoàn Nữ 2194 đã được triển khai thêm: 2194 dành cho 
Chim Non (Brownies), 3194 Ấu Nữ (Juniors), 4194 ×iếu Nữ (Cadettes), và 5194 ×anh Nữ (Seniors). Cùng năm 
1996 LĐ ghi danh và thành lập lại ngành ×anh Nam - Explorer Post 680. Sau này ngành ×anh Explorer Post 680 
trở thành Venture Crew 680. 
Với sự phát triển của LĐ, với tính cách tự trị của mỗi ngành, Liên Đoàn quyết định đặt danh xưng cho từng Đoàn 
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như:
• “Sơn Ca” cho Ấu Đoàn Nữ / Chim Non (Brownies Troop 2194)
• “Hướng Dương” cho Ấu Đoàn Nữ (Juniors Troop 3194) 
• “Phù Đổng” cho Ấu Đoàn Nam / Sói Con (Cub Scouts Pack 680)
• “Âu Cơ” cho ×iếu Đoàn Nữ (Cadettes Troop 4194)
• “Lạc Long Quân” cho ×iếu Đoàn Nam (Boy Scouts Troop 680)
• “Bắc Đẩu” cho ×anh Đoàn (Seniors Troop 5194 và Explorers Post 

680)

Năm 1999: Tráng Đoàn Hoành Sơn được tái thành lập trong dịp tổ chức 
trại Về Nguồn đầu tiên của LĐTS tại Firestone

Năm 2001: Ngành Daisy, lớp Mẫu Giáo (Kindergarten) ra đời, có 3 em ghi 
danh sinh hoạt dưới troop 2194

Năm 2004: Vào ngày 29 tháng 3 năm 2004 LĐTS nộp đơn để trở thành 
một Đoàn ×ể Bất Vụ Lợi (Non-pro*t Corporation). ×áng 5 năm 2004, 
LĐTS tổ chức lại với sự thành lập LĐ Văn Lang, và sau đó tháng 10 với 
×anh Đoàn Bạch Đằng Giang

Năm 2014: LĐTS một lần nữa tổ chức lại với sự thành lập LĐ Trùng Dương

Hiện tại năm 2015, ước tính con số lên đến 214 bao 
gồm trưởng và đoàn sinh của mỗi ngành như sau:

• Ấu Đoàn Nữ “Sơn Ca” (Brownies, Troop 
2194): 2 trưởng, 18 em

• Ấu Đoàn Nữ “Hướng Dương” (Juniors, Troop 
3194): 2 trưởng, 18 em

• ×iếu Đoàn Nữ “Âu Cơ” (Cadettes, Troop 
4194): 3 trưởng, 17 em

• ×anh Đoàn Nữ “Bắc Đẩu” (Seniors, Troop 
5194): 3 trưởng, 20 em

• Ấu Đoàn Nam “Phù Đổng” (Cub Scouts, Pack 
680): 7 trưởng, 35 em

• ×iếu Đoàn Nam “Lạc Long Quân” (Boy 
Scouts, Troop 680): 5 trưởng, 50 em

• ×anh Đoàn Nam “Bắc Đẩu” (Venturing, 
Crew 680): 5 trưởng, 20 em

• Tráng Đoàn “Hoành Sơn” (Rover Scouts): 2 
trưởng, 7 em


